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Overtref jezelf!

april
wo 5

schoolvoetbaltoernooi in Oud Gastel

do 6

Paasvieiring

vr7

Goede Vrijdag; alle units vrij
ma 10

2¢ Paasdag; alle units vrij

di 18 t/m do 20

groep 8: centrale eindtoets
do 20

juf Mariska T en juf Sanne jarig
vr 21

Koningsspelen

week 17

meivakantie

vr 28

meneer Koen jarig

mei

week 18

meivakantie

di2

meneer Jeroen jarig
do 4
dodenherdenking

vr5

bevrijdingsdag

di9

schoolreis unit MB en unit BB
do 11

schoolreis unit OB

za 13

juf Véronique jarig

zo0 14

moederdag

ma 15 t/m wo 17
groep 8: schoolkamp
do 18
Hemelvaartsdag

vr 19

brugdag: alle units vrij
ma 29

2¢ Pinksterdag; alle units vrij

Wat vieren we met Pasen?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en draait om de kruisiging en
wederopstanding van Jezus Christus. Pasen zelf valt op zondag en is in feite de
dag dat Jezus uit de dood herrees. Maar het paasfeest is ook wel de
verzamelnaam voor de hele week, van Witte Donderdag tot tweede paasdag (in
2023 week 14).

Witte Donderdag

De herdenking begint op Witte Donderdag, de dag dat Jezus zijn laatste
avondmaal nuttigde met zijn discipelen. Dit was ook de dag dat hij werd verraden
door Judas Iskariot. Die kreeg dertig stukken zilver van de Romeinen als hij
Jezus zou aangeven. Dat deed hij door hem een kus te geven, zodat de
Romeinen wisten wie ze moesten hebben; de judaskus.

Goede Vrijdag

Als gevangene van de Romeinen werd Jezus op de vroege ochtend van Goede
Vrijdag in het openbaar voorgeleid en ter dood veroordeeld, mede op aandringen
van het publiek. Dezelfde dag nog loopt hij met doornenkroon op zijn hoofd en
het zware kruis op de schouders de lijdensweg naar de plek waar hij aan
datzelfde kruis wordt genageld. Daar sterft hij.

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag herdenken christenen dat Jezus in zijn graf werd gelegd, waar
hij de hele zaterdag bleef liggen. Kerkklokken blijven op deze dag stil, vandaar de
naam. Dit is ook de laatste dag van de vastentijd tussen carnaval en Pasen.
Eerste paasdag

Op zondag is het eigenlijke Pasen. Op deze dag staat Jezus weer op uit de dood.
Dat ontdekten Maria en Jezus' discipelen volgens de Bijbel toen ze bij het graf
kwamen en zagen dat de grote steen die het graf beschermde, was weggerold.
Tweede paasdag

De maandag na het echte Pasen is in feite niet meer dan een bonus. Er wordt
niets meer herdacht. De kerk heeft in het verleden wel voor deze dag gepleit,
zodat gelovigen tijd hadden om nog een keer naar de kerk te gaan.

Subsidie voor muziek / cultuur

De gemeente Halderberge wil kinderen kennis laten maken met muziek
en cultuur. Daarom heeft de gemeente een subsidieregeling gemaakt.
De regeling heet subsidieregeling muziekonderwijs en/of beeldende
kunst en vormgeving.

Bent u ouder of verzorger van kinderen tussen de 6 en 18 jaar? Dan kunt u per
kind een subsidie aanvragen voor beeldende kunst- en muzieklessen in vrije tijd.
Deze subsidie kan worden aangevraagd voor lessen van het bespelen van een
instrument, zingen of voor beeldende kunst. Het maximumbedrag is € 200,- per
jaar.

Aanvragen van de subsidie kan HIER.

Schoolmaaltijden

Afgelopen week verscheen in verschillende media het bericht over
schoolmaaltijden. De overheid stelt dat elk kind de kans moet krijgen om zich zo
goed mogelijk te ontwikkelen. Los van de plek waar iemand opgroeit of het
inkomen van de ouders/verzorgers. Een gevulde maag is immers een
voorwaarde om goed te kunnen leren.

Onze school komt helaas niet voor deze regeling in aanmerking aangezien wij
niet voldoen aan het criterium dat minstens 30% van onze leerlingen uit een
huishouden komt met een laag inkomen.

Toch willen wij in voorkomende gevallen een helpende hand bieden en u kunt
hiervoor contact opnemen met onze intern begeleiders, dan verkennen we samen
de mogelijkheden. Ons doel is dat écht ieder kind zonder stress naar school kan
en met voldoende energie. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met ieders
persoonlijke zorgen.



